
EEN KNALFEEST 
ZONDER KNALLEN

DENK JIJ AAN DE DIEREN?

Wij weten dat het ‘maar’ vuurwerk is. Dieren 
begrijpen dit niet. De knallen zorgen voor stress 
of bezorgen hen zelfs de schrik van hun leven.

Laten we Oud & Nieuw 
vieren zonder lawaai. De 
beren in Het Berenbos 
hebben al een trauma aan 
knallen door hun verleden, 
maar ook het hondje van je 
buren kan er doodsbang 
voor zijn!


